
 

 

Ritverslagen september 2025 
 
 
Ritverslag 7 september 2025 – 80 km (verslag  Gerhard) 
Deelnemers: John Bogaart, Jeroen Dronkers, Wim van Duijn, Ad Goossens, Kees Haas, 
Gerhard Horstink, Sander Minderhout, Marc Mouwen, Corné Nuijes en Jos Verswijveren. 
 
Een prachtig zomers dagje voor de eerste najaarsrit in september met 10 man aan het 
vertrek. De Sirocco graveltocht, die ook deze ochtend gereden wordt, trok andere 
Schelderijders aan. Soms is het lastig kiezen. De rit richting Sint-Willebrord, Klein-
Zundert en terug via Achtmaal, Nieuwmoer en Nispen kende geen bijzonderheden. 
Iedereen deed zijn kopbeurt, zowel wind op als wind wind mee. Dus kon de finale over de 
Ouwerveldenweg met gelijke inspanningen betwist worden. De aanzet werd gedaan door 
schrijver dezes, maar de verlossende laatste 200 meter lieten wel erg lang op zich 
wachten, zodat Jeroen de aanstormende Wim nog achter zich wist te houden en 
ondergetekende vlak voor de streep nog door Ad voorbijgestoken werd. Wim betwijfelde 
of de rit wel 80 km zou zijn, dus werd een extra lusje in Huijbergen langs de manege 
gedaan. Geen opvallende feiten of het moest een reuzentractor zijn die met alle geweld 
langs ons heen denderde op de smalle weg richting schietbaan. Geen problemen gelukkig 
en terug op terras konden we genieten van een rondje van Ad. Louis sloot ook nog aan en 
had ons kennelijk net gemist in Nieuwmoer. 
 
 
 
Ritverslag 14 september 2025 – 82 km (verslag  Mark) 
Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Jeroen Dronkers, Wim van Duijn, Ad Goossens, 
Kees Haas, Mark Heijmans, Gerhard Horstink, René Kuijlen, Marc Mouwen, Corné Nuijes en 
Jos Verswijveren. 
 
Aanwezig: Jos Verswijver, Corne Nuijes, Jeroen Dronkers, Wim Duijn, Ad Goossen, John 
Boogaart, Marc Mouwen, Rene Kuijlen, Corne Adriaansen, Kees Haas, Mark Heijmans, 
Gerhard Horstink  
Km.: 80 
 
Op zich een rustig nazomerritje van 80 km. Over Calfven en langs het Spuikanaal naar de 
Oesterdam. Doorsteken over Tholen naar Vosmeer, even langs de A4 enterug over de 
Heide naar de bekende finale.  
Maar toch gebeurde er wel wat. Het begon al bij de Oesterdam, dus niet bij de Diepsluis, 
waar een voor sommigen bekend naaktrecreatie deel bestaat. Wat was er dan: sommigen 
moesten drie keer hun ogen uitwrijven maar er waren wat naaktzwemmers, die net de 
kant opkwamen. Helaas van het type 60 plus dus niet zodanig dat er in de remmen 
geknepen of zelf maar afgeremd hoede te worden. Bij sommigen leek er toch wat 
adrenaline vrijgekomen. Want zo ongeveer halverwege begon Rene K al vragen te al 
vragen te stellen aan mensen die voor hem de sprint moesten aantrekken. Qua 
sprintvermogen zou echter later blijken dat Rene geen Abdoesjaparov is, qua gevaarlijke 
manoeuvres (of noemen we dat stuurmanskunsten?) natuurlijk wel. Was het dan zo'n 
open sprint? Min of meer wel natuurljik,want de meest erkende aankomers (Ludo en 
Arjan) of vluchter (Mike) waren en immer niet bij.  
Maar voor dat we aan de finale begonnen was er nog een stuk te gaan, bij de Heide werd 
het erg rommelig. Niet alleen door de recreanten, maar ook door andere groepen die ons 
voorbij kwamen en waar sommigen achteraan gingen, anderen middenin een anadre 



 

 

groep gingen rijden en sommigen erachter bleven hangen. Door zorgvuldig optreden  van 
de voorzitter kwam de groep (lees: wij met z'n twaalven) weer bij elkaar. Onderweg geen 
bijzonderheden, behalve dat Jos niet in allerbeste doen was. Op de esterdam waren we 
hem zelfs een keer kwijt. En dat had niks met die badgasten te maken...  
Al met al naderde toch de finale. Op de Vossenweg bleef alles nog bij elkaar en op de 
Rijzendeweg werd er wel aangezet, maar niemand kwam echt weg. Wat wel opviel: Corne 
A had goede benen en hield goede benen. Wat normaal wel eens een wanhoopsaanval op 
de Rijzendeweg is, mondde nu uit in een kopbeurt die wel heel lang en velen deed sterven 
in het wiel. Pas in de ultieme finale haakte Corne A af. Rene - Abdoe - K waren we 
inmiddels al lang uit het oog verloren, dus knechten aan het werk zetten zit er voorlopig 
niet meer in voor hem.  Achteraf bij de Leffe lag het aan een haperend (leeg) 
versnellingsapparaat. Maar dat zullen we nooit meer kunnen controleren....De finale zelf 
was een sprint van de stervende zwanen. Weinig snelheid, maar Jeroen, Wim en Mark 
probeerden er nog wat van te maken. Met uiteindelijk Jereen die als eerste bij de bomen 
was.  
Achteraf dus genoeg te evalueren, wat ook gebeude onde rhet genot van een paar kleine 
hersteldranken. Of er nog rondjes werden gegeven ben ik kwijt, maar ik meen dat we er 1 
van Ad kregen, die een heel respectabele (racefiets-)leeftijd had bereikt kort geleden. En 
zoals gebruikelijk schoof  ook Adri nog even aan. 
 
 
 
Ritverslag 21 september 2025 – 77 km (verslag  Gerhard) 
Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Ad Goossens, Gerhard Horstink, Sander 
Minderhout, René de Nijs, Corné Nuijes en Jos Verswijveren. 
 
De allerlaatste zomerdag van dit jaar begon bewolkt, maar zou nog geen herfstachtig weer 
brengen, althans dat voorspelde alles en iedereen. Wel een flinke wind, draaiend van 
zuidwest naar noordwest, maar regen, die zou er niet komen. En dus wel op het moment 
dat we na Rijsbergen en met de wind nu tegen de eerste druppels voelden. Hier en daar 
toch een bui en die hebben we inderdaad meegekregen. Maar na een mooie zomer met 
vele zonnige wielerzondagen kan dit er wel bij. Zoals gezegd eerst een eind wind mee en 
toen, met hier en daar regen, wind tegen, alhoewel de kracht daarvan best wel meeviel. 
Op de terugweg zagen we bij een T-splitsing de Grensrijders, waarschijnlijk de B-renners 
met volgauto, voorbij rijden, maar van aansluiten was geen sprake. Toch zou onze 
zusterclub een rol van betekenis gaan spelen in de klassieke finale over de 
Ouwerveldenweg. 
 
Met regelmatig verdeelde kopbeurten kwamen we na Nispen op het finaleparcours waar 
Corné (A) al vroeg op de kop kwam. Een tegemoetkomende renner met het onmiskenbare 
postuur van MVDP werd door Corné (A) als zodanig herkend, maar twijfel bij de anderen: 
die zit toch in Spanje?, of die heeft toch net een nieuwe Maserati in ontvangst genomen? 
Hoe dan ook, even later werden we voorbijgestoken door een Grensrijders (van de A-
renners); Corné (A), René, Sander en anderen erachter aan. Maar 40 km/u met wind tegen 
is niet voor iedereen, dus werden sommigen opgeraapt door achtervolgende Grensrijders 
waaronder Mike en René (K) die voor vandaag van club waren gewisseld. René (de N), net 
terug van een zonnige wielerstage in Frankrijk, wist de anderen achter zich te houden en 
aldus, als een echte clubkampioen, ook als eerste te finishen. Corné (A) daarachter als 
tweede en wist Ad nog net achter zich te houden. Na de finale bij de schietbaan 
gehergroepeerd om met nog een paar kleine regendruppels via Huijbergen op het 
thuishonk te geraken. Daar werden uiteenlopende zaken besproken, teveel om op te 



 

 

noemen, maar vermeldenwaard blijft het 'vuil' aan de overkant van de straat, tegenover 
het café; onkruid wat zowat de stoep op groeit, zorgt toch wel voor het nodige 
commentaar. 
 
 
 
Ritverslag 28 september 2025 – 78km (verslag  Jeroen) 
Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Jeroen Dronkers, Wim van Duijn, René Kuijlen, 
Marc Mouwen, René de Nijs, Corné Nuijes en Jos Verswijveren. 
 
Mooi droog weer, weinig wind en 7 graden aan de start. Menigeen kwam opdagen in de 
zomerse outfit waar een enkele koukleum zijn wintergerief al uit de kast had gehaald. 
Gerhard stond al klaar aan het vertrek om ons een behouden rit te wensen en zich 
vervolgens in de discussie te mengen hoe nu precies te rijden. Gerhard ging zich bemoeien 
met de gezinsfietstocht dus vertrokken wij met 8 man aan de start richting de Heimolen. 
Zoals vanouds gingen wij voortvarend van start en liep de snelheid al snel op naar 32+ 
km/u. Ja, het was toch wel koud dus er moest opgewarmd worden. Voor de Heimolen nog 
een renner van de Grensrijders opgepikt, blijkbaar een gekende maar ben zijn naam 
vergeten. Na de Heimolen sloot Jos ook aan en konden wij de rit met 10 man vervolgen. 
Met het zonnetje erbij werd het al snel wat warmer en kwam de discussie op gang wat 
voor tenue in deze tijd van het jaar het beste is: meningen verschillen! In Kruisland was 
de markt afgesloten vanwege de Kerremis. Even rond de kerk en dan weer verder, 
dachten wij. Maar er was ook nog een braderie ingericht. Al slingerend en uitwijkend 
onszelf een weg gebaand door de hindernissen waarna we onze weg weer vlot konden 
vervolgen richting Oud Gastel. Uiteraard werd er netjes iedere 10 minuten van kop 
gewisseld en dat zelfs zonder de aansturing van Ludo. Over Ludo gesproken, we maakten 
ons een beetje zorgen om hem, hij was al een tijdje niet meer meegereden. Maar… 
aangezien per 1 oktober het nieuwe seizoen weer aanbreekt verwachten wij hem weer 
aan de start. Nieuwe ronde nieuwe kansen! 
 
En verder ging het weer richting Zegge. Nog wel een klein oponthoud bij een 
spoorwegovergang;  ja er komt weleens een trein langs. Lekker verder gekacheld met 
aangename temperaturen en bijna geen wind, zalig was het. Na Rucphen richting Nispen 
werd het wat drukker op de weg: fietsers, hardlopers en auto’s maakten het soms wat 
spannend met af en toe wat getoeter als gevolg. Dat blijft toch een spanningsveld, die 
combinatie. Voorbij Nispen rustig doorgereden, geen sprint op de Ouwerveldenweg want 
deze stond later op het programma op de Rijzendeweg. Via Heimolen, Vosseweg vlot 
richting Woensdrecht gereden, iedereen zich gereedmakend voor de eindsprint, zelfs Jos 
was speciaal meegereden om mee te kunnen doen! Met een kopgroep van een man of 5, 
Corné A, Wim, de beide René's en Jeroen de eindsprint ingezet. Al stuivertje wisselend 
werd er volle bak gereden. In de Onderstal liepen de snelheden hard op met Corné A aan 
de leiding. Corné had zijn strategie wat aangepast en was de sprint wat later begonnen 
waardoor hij ver tot aan het einde toe in de top 3 reed. De laatste meters, bergop op de 
Scheldeweg wist Jeroen een aanval van Wim af te slaan en won hij de sprint. Wim werd 
2de en … 3de. Na afloop van de rit met een paar man nagepraat in de Boulevard waar wij 
werden getrakteerd op cake, die was overgebleven van de gezinsfietstocht (Nee René K,  
niet van een begrafenis).  
 
 
 
 



 

 

De Gezinsfietstocht voor de 25e keer 
 
Deelnemers: Mark Heijmans, Gerhard Horstink, Louis Kuijlen, Adri van Loon en oud-leden 
Ad Borremans, Kees Palinckx en Corné Verdult. 
 
De jaarlijkse gezinsfietstocht op de laatste zondag van september, georganiseerd door 
onze club en zusterclub TC De Grensrijders, kent een jubileum: 25! Meer dan 700 
deelnemers hadden vooraf een deelnemerskaart gekocht en konden vier boeiende 
evenementen bezoeken: van moderne woningbouw bij De Nijs-Soffers, naar het in 
aanbouw zijnde Woezel&Pip park De Tovertuin. Om in Ossendrecht kozijnenfabriek Van 
Tilburg te bezoeken en uiteindelijk weer in Hoogerheide bij MFC Kloosterhof kennis te 
maken met diverse verenigingen in onze gemeente. Overal een versnapering en de ogen 
goed de kost geven om op het eindpunt een gratis zakje frites te bemachtigen. Diverse 
leden én oud-leden bevonden zich onder de deelnemers die, zoals bijna standaard op deze 
dag, bij goed en droog weer de 30 kilometer rustig fietsend konden afleggen. 
 

                
 

 
 
 
 


