Ritverslagen juni 2024

Ritverslag 2 juni 2024 - 99 km (verslag Gerhard)

Deelnemers: Corné Adriaansen, Jeroen Dronkers, Ad Goossens, Mark Heijmans, Gerhard
Horstink, René Kuijlen, Piet Verboven, Jos Verswijveren, Ludo van Vliet en 6 leden van WTC:
Louis, Peter, Eric, Ton, Marco en Niels.

De eerste zondag van de maand staat dit jaar in het teken van een gezamenlijke clubrit
van WTC Woensdrecht met De Schelderijders. Het toeval wil dat beide clubs uitgenodigd
waren door Audax Klub Nederland uit Roosendaal die vanwege hun 50-jarig jubileum een
toerrit organiseerden voor het goede doel. En aangezien Stichting Wensambulance
Brabant dit goede doel was aarzelden beide clubs niet om hier aan deel te nemen. We
konden gewoon vanuit Hoogerheide vertrekken volgens een digitaal te uploaden route
van bijna 100 kilometer met een tussenstop in Roosendaal. Op deze manier vertrokken
14 wielrenners richting Ossendrecht, Zandvliet en Berendrecht waar op het eerste deel
van dit traject ook de tegemoetrijdende Jos kon aansluiten. Nieuwe paden, nieuwe
uitdagingen zoals een pittige kasseistrook bij Zandvliet en de nodige oneffenheden in het
Belgische wegdek. Maar routiniers weten hier wel weg mee, zodat we vlotjes via Putte
terug in Nederland kwamen om dan via Huijbergen, Hoek en Nispen naar de tussenstop
in Huis Ten Halve zuidelijk van Roosendaal te arriveren. En daar waren we de eersten om
en heerlijke kop tomatensoep en een energierijke chocoladekoek te nuttigen. Ook kon
hier de bijdrage aan het goede doel worden overhandigd hetgeen dankbaar in ontvangst
genomen werd.

Dan de tweede helft van de tocht: een beetje zwieren en zwaaien door Roosendaal-Zuid
om via landelijke wegen weer in de Wouwse Plantage te belanden. Daar stuurden de
digitale route ons via twee parallele wegen naar de Wouwse Tol, iets wat tegen het einde
van de rit nog eens gebeurde. Geen probleem, even wachten en met een gesloten peloton
verder naar Halsteren over de vredige wegen van LandGoed Vrederust van de GGZ
Westelijk Noord-Brabant. Een groter contrast met het industrieterrein van Bergen op
Zoom is er niet, maar eenmaal bij Kop van 't Hoofd aanbeland keert de natuur weer terug.
Van deze oude militaire versterking van Bergen op Zoom is niets meer te zien, maar de
fietsroute loopt parallel aan het Schelde-Rijnkanaal en nodigt uit, zeker met wind in de
rug, om de snelheid wat op te voeren, hetgeen geschiedde. Een ganzenkoppel op dit
fietspad versperde luid krijsend de weg, waarschijnlijk vanwege jongen in de berm.
Slechts met moeite ruimden ze het pad zodat inmiddels iedereen weer aangesloten was.
Het laatste stuk via Volckerdorp zorgde ook nog voor verwarring: het meerendeel van de
Schelderijders reden rechtdoor naar Woensdrecht, terwijl de WTC-'ers een ommetje
maakten, aangegeven door hun digitale route! Hoe dan ook, laatstgenoemde groep wist
toch eerder bij het thuishonk, Boulevard, te arriveren, waar de anderen weer een ommetje
door Woensdrecht maakten. Een en ander werd omstandig geévalueerd met een enkel
frisdrankje en vooral donkere en blonde Leffe's.

Ritverslag 9 juni 2024 - 99 km (verslag Corné A)
Deelnemers: Arjan Adriaansen, Corné Adriaansen, Jeroen Dronkers, Ad Goossens, Kees Haas,
René Kuijlen, Noél Timmermans, Piet Verboven en Ludo van Vliet.

Op deze toch zonnige dag 9 rijders aan het vertrek : de gebroeders Adriaansen, Noél, Piet,
Jeroen, Ad, Ludo, René en Kees. De rit ging over Zeeuwse bodem met niet veel



bijzonderheden. Onderweg kwamen we nog wel een van de broers van Dijke
tegen van de Visma / Lease a Bike ploeg, maar wie het van de twee het was, Mick of Tim,
kon ook wielerkenner Noél ons niet vertellen; lastig met een tweeling! We kwamen over
Ossendrecht terug dus weer finale op de helling van Calfven. Corné ging weer als eerste
aan, maar wel later dan anders. Het beste was er van af? De laatste keer op 2e Pinksterdag
werd Ludo onverwachts geklopt door Arjan. Dus trok Ludo een ander plan door in Arjan's
wiel te blijven plakken, maar op een versnelling a la MvdP kon Ludo niet
reageren. Aangekomen bij De Boulevard stond Louis Kuijlen ons op te wachten; hij had
gelukkig ook weer eens een rondje kunnen doen. Omdat De Boulevard dicht was waren
we genoodzaakt om ergens anders een sappie te gaan doen, in dit geval bij de Soleil in
Hoogerheide waar wederom weer waar gebeurde verhalen naar boven kwamen. Het liep
redelijk uit de hand want Corné (A) en René (K) hielden het vol tot half vier. René had
ook nog een leegloper met het naar huis rijden. tjop tjop...!

Ritverslag 16 juni 2024 - 94 km (verslag Gerhard)
Deelnemers: Arjan Adriaansen, Corné Adriaansen, John Bogaart, Ad Goossens, Kees Haas,
Gerhard Horstink, René Kuijlen, Piet Verboven en Ludo van Vliet.

Met acht vertrokken en na een flinke inspanning met negen op pad: Ludo was een paar
minuten te laat, maar met de wind in de rug sloot hij na enkele kilometers al aan, hetgeen
door de anderen in de top-3 van het tussenklassement niet direct opgemerkt werd. Wat
ook bijdroeg aan een flinke startsnelheid was een groep renners voor ons die al bij de
Heimolen ingehaald werd: lokale (ex-)politici met partner sloten achter ons aan voor een
korte babbel. Overhalen om onze route naar het Hollands Diep en terug te rijden en lukte
niet; bij Moerstraten sloeg het gezelschap rechtsaf richting Kruisland. Wellicht dat het hen
de regenbui bespaarde die ons later nog doornat wist te maken. Kees en Corné maakten
vanaf het vertrek flink haas(t), daarna volgden Arjan, Ad, Piet en Ludo waarmee de ploeg
koprijders compleet was. John was er voor het eerst sinds enkele weken weer bij,
ondergetekende vond het ondanks een Frans trainingskamp/vakantie ook wel best en
René (K) ondervond nog wat hinder van een korte nachtrust en bleven derhalve
achteraan schuilen.

Het weer leek ons goed gezind, maar de pittige zuidelijke wind bleek niet alleen vanaf
Tonnekreek het tempo wat te drukken, maar dreef ook een flinke regenbui in onze
richting. Eenmaal voorbij Rucphen op weg naar Schijf werden we dan ook goed
natgeregend. Bij Schijf verzeilden we ook nog eens in een lokale wielerwedstrijd, maar
dat was van korte duur. Na regen komt zonneschijn en dat prikkelt dan toch ook weer
sommigen om de finale over de Ouwerveldenweg hard te maken. Geholpen door een
vrachtwagencombinatie glipte Arjan weg en die zagen we niet meer terug. Broer Corné
ging er (veel te laat) achteraan en werd door de anderen in het vizier gehouden. En
uiteindelijk kan ook Ludo zich niet inhouden en wist Corné nog op te rapen... V4or
Huijbergen sloegen John en Kees af richting Bergen op Zoom; ze waren al nat genoeg. De
anderen bereikten toch wel het stamcafé waar de rit en situaties uit het rijke
wielerverleden van De Schelderijders maar weer eens opgediept werden. En, niet te
vergeten, de uitstekende Indische keuken die een aantal van ons (Ad, René (K)) al jaren
ten deel valt!



Ritverslag 23 juni 2024 - Oost-Brabant Rit - 200 km (verslag Mark, intro Gerhard)
Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart (deels), Jeroen Dronkers (deels), Wim van
Duijn (deels), Mike Foppele, Ad Goossens, Kees Haas, Mark Heijmans, Gerhard Horstink
(deels), René de Nijs, Jos Verswijveren (deels), Ludo van Vliet en Henk de Wolf (deels).

Een flink gezelschap aan het vertrek met de kanttekening dat 7 Schelderijders de
volledige rit van 200 kilometer gingen rijden en 6 Schelderijders bij Minderhout een
kortere route van net boven de 100 kilometer gingen rijden. "Vijf minuten links en vijf
minuten rechts" werd vooraf verordonneerd, dan wisselen de kopbeurten zeer
regelmatig en is het voor zo'n afstand veel beter te doen. Aldus geschiedde en naar
tevredenheid! Eenmaal bij Minderhout/Hoogstraten aangekomen scheidden de wegen en
neemt Mark het ritverslag over:

Na een korte doortocht door de buitenwijken van Minderhout en Hoogstraten, waarbij we
de drukke zondagse winkelstraat vermeden, kwamen we op het punt van 'splitsen'.
Uiteindelijk waagden 7 man zich aan de 200 km: Ludo, Corné A, Ad, Kees, Mark, Mike en
René (de N). In het begin bleven we vrij snel doordraaien, 5 minuten links en 5 minuten
rechts: een zeer goede strategie om 200 km lekker te rijden. Naar het einde toe werden
de kopbeurten sommigen wat teveel, terwijl anderen nog veel over hadden: dus daar
gingen we praktisch mee om. U kunt zelf wel invullen wie er nog wat over hadden....

De eerste stop was deze keer niet in Postel maar in Eersel. Postel werd overgeslagen
omdat het EN leek dicht te zijn EN het gebak er vorige keer nog half bevroren was. En
gelukkig hadden we een oud-inwoner van Eersel in onze gelederen (Ludo): die ons leidde
naar een mooi dorpsplein waar we op een even mooi terras een goede 'apfelstrudel’ met
de nodige koffie en chocomelk en cola nuttigden. En inmiddels zaten we al over de 100
km. We zetten de tocht voort richting pleisterplaats Chaam. Onderweg weinig
bijzonderheden. In Chaam zaten we gelijk in EK (voetbal) sferen: het café lag van binnen
tot buiten toe onder de grasmatten! Op de foto's te zien waren de meesten daar toch al
wat vermoeid, op 2 of 3 man na misschien. Dat zagen we na de cola's (en Leffe, of was het
oud Bruin aldaar?) in het vervolg. Een krampje hier en daar of wat temporiseren was af
en toe nodig. Maar het gemiddelde werd uiteindelijk toch op ruim 30 km/u gehouden.




Misschien droeg 'de finale' daar ook aan bij. Want onze
Mike had tussen Nispen en Huijbergen nog zoveel over dat
hij 'gewoon’' de finale inzette met een fikse demarrage: we
zagen hem niet meer terug. René en Ludo (en een harkende
Mark in het wiel en wellicht nog anderen, ik wil niemand
tekort doen) gingen er nog achteraan ook! Uiteindelijk
kwamen we weer samen en vlak bij de schietbaan moesten
we ineens stoppen: Corné stond met een lekke
band/leegloper.

Uiteraard werd de grap gemaakt 'zelf leeg laten lopen om
even te rusten zeker', maar daar was geen sprake van. Met
hulp van o.a. René (zoals gebruikelijk) was de band snel
gemaakt en konden we door. Alhoewel het achterwiel met
de snelspanner dusdanig vast zat dat er drie man aan te pas
moesten komen om het los te krijgen. Het was zeker een
doel om 'boven de 200 km te komen': dat lukte: met ruim
200 km op de teller kwamen we aan in Hoogerheide. Door
4 man werd afgesloten in de Boulevard, maar daar was ik
niet bij, dus daar valt weinig over te zeggen.

Ritverslag 30 juni 2024 - 92 km (verslag Gerhard)
Deelnemers: Arjan Adriaansen, Jeroen Dronkers, Kees Haas, Gerhard Horstink, Louis Kuijlen
(deels), René de Nijs, Noél Timmermans, Jos Verswijveren en Henk de Wolf.

Het zomerse weer lijkt eindelijk doorgedrongen tot in Nederland met een aangename
temperatuur en een niet al te pittige wind. Die laatste trok echter gedurende de rit wel
wat aan en draaide van noordwest naar het westen. Voor de rit van deze dag niet
ongunstig omdat het traject eerst in noordelijke richting loopt. Niks aan de hand dus,
totdat Noél zijn voorband lek reed op een opstaand randje van het fietspad. Na een snelle
reparatie weer op pad naar Oud-Gastel, Hoeven, Sint-Willebrord, Rucphen en Schijf. Geen
bijzonderheden, maar ook geen Ad die nochtans eerst door Jos tussen de Wouwse
Plantage en Wouw was opgemerkt en later door Louis bij de kerk in Hoek. Louis was ons
tegemoet komen rijden en sloot aan bij de Wildert. Vlak voor Huijbergen maakt de route
nog een lus via de Mariabaan naar de Wouwse Plantage. En dan, uit het niets, een lekke
voorband bij René. Ook hier een vlotte reparatie, zodat we uiteindelijk toch redelijk op
tijd weer op het terras van Boulevard belandden met de gebruikelijke hersteldranken én
voor de meest hongerigen een broodje ham/kaas!



