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Ritverslag	3	maart	2024	–	75	km	(verslag	Gerhard)	
Deelnemers:	Corné	Adriaansen,	 John	Bogaart,	Wim	van	Duijn,	Gerhard	Horstink,	René	de	
Nijs,	 Corné	 Nuijes	 (deels),	 Noël	 Timmermans,	 Piet	 Verboven,	 Ludo	 van	 Vliet	 (deels)	 en	
gastrijder	René	Kuijlen.	
		
Op	het	moment	dat	we	met	zevenen	wilden	vertrekken	kwam	Noël	op	de	mountainbike	
om	de	bocht	bij	de	kerk	aanrijden.	Hij	was	tevergeefs	naar	Brecht	in	België	gereden	om	
een	MTB-tocht	daar	te	rijden,	maar	het	invoeren	van	de	digitale	routebeschrijving	lukte	
daar	niet!	Dan	maar	terug	en	met	de	Schelderijders	mee	(na	een	voorbereidende	solorit	
van	dik	60	kilometer	dus!).	Op	de	Huijbergseweg	sloot	ook	Piet	aan	en	bij	Huijbergen	ook	
nog	eens	John	zodat	we	met	tienen	richting	Wouw,	Kruisland	en	Stampersgat	togen.	Voor	
Corné	(N)	was	het	een	kortere	rit,	zodat	hij	voor	Kruisland	afsloeg,	maar	toch	grotendeels	
solo	56	kilometer	volmaakte.	Gastrijder	René	Kuijlen,	zoon	van	oud-Schelderijder	Leon	
Kuijlen,	 ging	 het	 ook	 eens	 proberen,	maar	met	 zijn	 conditie	 kon	 dat	 gemakkelijk.	 Een	
prima	rit,	beetje	natte	weg	en	klein	spatje	regen,	weinig	wind,	dus	geen	vuiltje	aan	de	
lucht.	
	
Totdat	even	buiten	Dinteloord	een	forse	knal	een	einde	maakte	aan	de	rit	van	Ludo:	een	
forse	scheur	in	de	buitenband	gaf	geen	bescherming	aan	de	binnenband	en	dit	onderweg	
verhelpen	is	geen	optie.	Dan	maar	het	thuisfront	bellen	om	opgehaald	te	worden.	
	

		
	
	
	
	
	
	
	

En	dat	was	nog	niet	genoeg	voor	vandaag:	een	scherp	steentje	
boorde	zich	in	de	voorband	van	ondergetekende	waardoor	een	
snelle	leegloper	volgde.	Dit	was	dankzij	vereende	krachten	rap	
verholpen,	zodat	we	uiteindelijk	toch	nog	voor	het	middaguur	
weer	in	Hoogerheide	arriveerden.	
Met	het	uitvallen	van	Ludo	waren	er	opeens	grote	kansen	in	de	
finale	over	de	Rijzendeweg	en	Scheldeweg.	Corné	(A)	
probeerde	enkele	malen	weg	te	komen,	maar	uiteindelijk	was	
het	Piet	"ver	boven"	de	anderen,	althans	net	sterk	genoeg	om	
René	van	zich	af	te	houden.	Op	café	schoof	René	Kuijlen	ook	
aan	en	het	leek	er	even	op	of	oude	tijden	herleefden.	Een	Leffe	
hier,	een	Leffe	daar,	maar	allemaal	binnen	de	perken.	Tijdig	
verlieten	we	het	lokaal	toen	bleek	dat	de	voorband	van	
Gerhard	wederom	aan	het	leeglopen	was.	Een	beetje	lucht	erbij	
en	zo	is	iedereen	toch	weer	gewoon	thuis	gekomen.	En	daar	
dan	het	scherpe	steentje	gevonden	....	

¬	gescheurde	buitenband	



	
Ritverslag	10	maart	2024	–	78	km	(verslag	Gerhard)	
Deelnemers:	Corné	Adriaansen,	John	Bogaart,	Jeroen	Dronkers,	Mike	Foppele,	Ad	Goossens,	
Gerhard	Horstink,	René	de	Nijs,	Jos	Verswijveren,	Ludo	van	Vliet,	Henk	de	Wolf	en	gastrijder	
Thierry	de	Heer.	
		
Met	tien	man	aan	het	vertrek	inclusief	gastrijder	Thierry	de	Heer	en	na	Huijbergen	ook	
Jos	Verswijveren	weer	van	de	partij.	Evenals	Ad	Goossens	die	gebruind	en	afgetraind	van	
zijn	Spaanse	stageperiode	van	zowat	drie	maanden	er	weer	bij	was.	Met	zoveel	sterk	volk	
werd	 de	 30	 km/uur	 weer	 aangetikt	 en	 konden	 de	 meesten	 hun	 kopbeurt	 doen.	 De	
weersomstandigheden	waren	prima,	beetje	fris	nog,	maar	de	oostenwind	was	niet	al	te	
sterk	en	dan	is	het	vanaf	Klein-Zundert	terug	naar	Hoogerheide	prima	te	doen.	Onderweg	
geen	 bijzonderheden,	 zodat	 eenmaal	 op	 de	 Ouwerveldenweg	 na	 Nispen	 richting	 onze	
virtuele	 finish	pas	 in	de	 laatste	2	kilometer	de	nodige	versnellingen	ontstonden.	Zoals	
gebruikelijk	ging	Corné	er	weer	eens	vol	in,	maar	bleek	Ludo	toch	echt	de	snelste	vóór	
onze	gastrijder	Thierry.	Op	café	volop	gesprekken	over	vele	onderwerpen,	waaronder	wel	
of	geen	volgwagen,	het	lagere-schoolverleden	aan	de	Nieuweweg	in	Hoogerheide	van	de	
zestigers	en	zeventigers	onder	ons,	etc.	etc.	Kortom,	een	gezellige	rit	en	even	gezellige	
afsluiting.	
	
	
Ritverslag	17	maart	2024	–	82	km	(verslag	Gerhard)	
Deelnemers:	Corné	Adriaansen,	John	Bogaart,	Jeroen	Dronkers,	Gerhard	Horstink,	René	de	
Nijs,	Piet	Verboven,	Jos	Verswijveren,	Ludo	van	Vliet,	Henk	de	Wolf	en	gastrijder	René	Kuijlen.	
		
Ondanks	alle	regenvoorspellingen	toch	een	mooie	rit	met	maar	twee	kleine	regenachtige	
onderbrekingen.	 Dus	met	 een	 aardig	 pelotonnetje	 onderweg	 inclusief	 gastrijder	 René	
Kuijlen.	Een	zuidoostenwind	over	de	Oesterdam	is	altijd	comfortabel	en	de	kopbeurten	
wisselenden	 dan	 ook	 volgens	 schema.	 Op	 de	 terugweg	 vanaf	 Nieuw-Vosmeer	 en	
Notendaal	wel	degelijk	wat	wind	tegen	-	en	een	eerste	spat	regen	-	om	vervolgens	via	het	
Laag	 en	 de	Heimolen	weer	 terug	 in	 de	 gemeente	Woensdrecht	 te	 geraken.	 Onderweg	
weinig	spannends	op	een	wasknijper	in	de	kleding	van	Piet	en	een	opkrullend	beenstuk	
van	ondergetekende	na.	En	groupe	naar	de	Rijzendeweg	waar	Corné	zijn	duivels	ontbond	
met	 gevolg	 dat	 Ludo	 erachter	 en	 erover	 denderde.	 In	 de	 achtervolging	 Piet	 met	 zijn	
wasknijper	en	het	resterende	gezelschap.	In	de	Onderstal	nog	een	verschroeiende	poging	
van	boven	de	50	km/uur	door	Corné,	maar	Ludo	en	Piet	bleven	in	die	volgorde	buiten	
schot.	
	
Het	 clublokaal	 was	 deze	 keer	 ingenomen	 door	 de	 dartvereniging	 met	 een	 felle	 en	
enigszins	luidruchtige	competitie.	Door	de	drukte	liet	af	en	toe	een	Leffe	op	zich	wachten,	
maar	verjaardag,	herinneringen-aan-hoe-het-vroeger-ging	en	een	imposante	politie-op-
motor-tijdens-zijn-lunch	maakte	er	toch	een	fraaie	nazit	van.	
	
	
Ritverslag	24	maart	2024	–	82	km	(verslag	Gerhard)	
Deelnemers:	Corné	Adriaansen,	John	Bogaart,	Wim	van	Duijn,	Mike	Foppele,	Ad	Goossens,	
Mark	Heijmans,	Gerhard	Horstink,	René	de	Nijs,	Piet	Verboven,	Ludo	van	Vliet,	Henk	de	Wolf	
en	gastrijder	René	Kuijlen.	
		
Een	behoorlijk	peloton	aan	het	vertrek	ondanks	de	krachtige	westenwind	en	mogelijke	
regen	in	de	loop	van	de	ochtend.	Die	wind	stond	er	de	hele	rit,	de	regen	was	er	maar	heel	
even	bij	het	naderen	van	Wouw.	De	jaarlijkse	ledenvergadering	van	vrijdagavond	leek	bij	



de	meesten	goed	verteerd,	maar	de	reünie	van	disco	De	Boog	uit	Ossendrecht	op	de	avond	
ervoor	had	bij	een	enkeling	een	deukje	in	de	conditie	geslagen.	Met	de	wind	in	de	rug	naar	
Huijbergen,	maar	eenmaal	noordwaarts	naar	Steenbergen	en	De	Heen	was	het	toch	echt	
werken	voor	de	vele	koprijders.	Eenmaal	op	Tholen	stond	de	wind	gunstiger,	maar	dan	
vliegt	 het	 tempo	 omhoog,	 wat	 ook	 niet	 door	 iedereen	 gevolgd	 kon	 worden.	 Op	 de	
Oesterdam	was	het	even	een	speeltuin:	we	werden	ingehaald	door	een	paar	krachtpatsers	
en	dan	gaat	het	kriebelen	bij	Ad,	vervolgens	Mike,	dan	Ludo	en	Wim	om	uiteindelijk	weer	
in	een	gesloten	 formatie	naar	Ossendrecht	 te	rijden.	De	 finale	over	Calfven	werd	zoals	
gebruikelijk	vroeg	ingeluid	door	Corné	die	nog	een	behoorlijk	eind	voorop	raakte.	Maar	
als	Mike	 en	 Ludo	 eenmaal	 gas	 gaan	 geven	 blijven	 ook	 die	 twee	 over	 aan	 de	 finish	 in	
Hoogerheide.	 Bij	 Boulevard	 trakteerde	Wim	 op	 zijn	 ingegane	 pensioen	 en	 volgden	 er	
uiteraard	meerdere	Leffe's.	
	
	
Ritverslag	31	maart	2024	(1e	Paasdag)	–	79	km	(verslag	Gerhard)	
Deelnemers:	John	Bogaart,	Jeroen	Dronkers,	Ad	Goossens,	Gerhard	Horstink,	Piet	Verboven,	
Jos	Verswijveren,	Ludo	van	Vliet	en	gastrijders	Thierry	de	Heer	en	René	Kuijlen.	
		
Zes	 Schelderijders	 en	 twee	 gastrijders	 aan	 het	 vertrek	 en	 Jos	 op	 de	 heenweg	 al	 snel	
aangesloten	voor	een	droge	tocht,	maar	wel	op	een	natgeregend	wegdek.	Wat	oostenwind	
op	de	heenweg	richting	Kruisland	en	Oud-Gastel	verhinderde	niet	dat	er	met	een	pittig	
tempo	vertrokken	werd.	Ad	en	Ludo	vanuit	het	vertrek	en	met	gastrijder	Thierry	waren	
we	al	snel	op	het	keerpunt	in	Rucphen.	De	kopbeurten	wisselden	regelmatig	en	met	de	
wind	in	de	rug	en	een	plots	opduikend	zonnetje	ging	het	wederom	op	tempo	naar	de	finale	
over	 de	 Vossenweg	 en	 Rijzendeweg/Scheldeweg.	 Thierry	 testte	 de	 benen	 op	
eerstgenoemd	hellinkje	 en	 Jeroen	onderhield	 een	 aardig	 tempo	 richting	Woensdrecht.	
Van	enige	 taktiek	 richting	de	snelle	mannen	was	geen	sprake,	maar	een	bijna	volledig	
pelotonnetje	 bereikte	 de	 voet	 van	 de	 Scheldeweg.	 Alleen	 gastrijder	 René	 moest	 wat	
meters	 laten,	 uitgerekend	 in	 de	 Onderstal	 waar	 zijn	 wandelende	 ouders	 hem	
tegenkwamen;	dat	zal	later	nog	wel	in	de	familie	besproken	zijn.	Van	de	Schelderijders	
kwam	Ludo	zoals	 verwacht	 als	 eerste	boven,	maar	de	gastrijders	verdeelden	de	echte	
eerste	 én	 laatste	 plek!	 Met	 de	 zon	 op	 het	 zonnige	 terras	 van	 Le	 Soleil	 aan	 de	
Huijbergseweg	ging	donkere	Grimbergen	van	de	tap	er	vervolgens	even	vlot	in.	
	
	


