
Ritverslagen juni 2023 
 
Ritverslag 4 juni 2023 – 100 km (verslag Gerhard) 
Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Ad Goossens, Gerhard Horstink, Louis 
Kuijlen, Jos Verswijveren en Ludo van Vliet. 
  
Alsof het nooit ophoudt: alweer een warme, droge zondag, maar wel met de bijna eeuwige 
oostenwind die al weken aanhoudt. Je kunt zo goed in het Caribisch gebied, Curacao of 
Bonaire gaan wonen als je dit weer wilt hebben! Een flinke route via Oud Gastel naar de 
rand van Zevenbergen om dan verder via de Liesbos naar Rijsbergen en richting Zundert 
te trekken. Met de wind eerst tegen werden de kopbeurten goed verdeeld, eenmaal op de 
terugweg met de wind meer in de rug bolde het vlotjes, zodat een gemiddelde van boven 
de 30 km/u weer gehaald werd.  Na Nispen bij het opdraaien van de Ouwerveldenweg 
kondigde Ludo al aan dat hij eens flink de kop ging nemen, achteraf bleek om een specifiek 
segment op topsnelheid af te raffelen. Ad en Corné konden nog enigszins in zijn buurt 
blijven, maar de overigen lieten het maar begaan en zagen de anderen pas weer terug bij 
de schietbaan. Eenmaal op het terras van Café-Zaal Boulevard kwam daar Paul-Erik met 
gezin aanwandelen, zodat we gezamenlijk nog eens familiale en andere zaken weer eens 
goed konden doornemen. 
 
 
Ritverslag 11 juni 2023 – 100 km (verslag Gerhard) 
Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Jeroen Dronkers, Ad Goossens, Mark 
Heijmans, Gerhard Horstink, Louis Kuijlen, Paul-Erik Vermeulen, Piet Verboven, Ludo van 
Vliet en bijna-weer Schelderijder Cees van Varik. 
 
De warme tot zeer warme zondagen rijgen zich aaneen: nu naar Goes en terug om het kort 
samen te vatten. Verrassingen bij het vertrek: Paul-Erik, vorige week zondag nog 
'opgewarmd' op het terras om toch vooral weer aan te sluiten én oud-en-bijna-weer 
Schelderijder Cees van Varik. Om dan iedereen maar flink op te warmen vertrokken we 
met een pittig tempo, geruggesteund door een oostelijk briesje. Na de lange kopbeurt van 
Ad en Corné volgden de anderen elkaar wat sneller op. Maar de stevig oplopende 
temperaturen begonnen op de terugweg via Ossendrecht en Calfven hun tol te eisen, 
vooral bij ondergetekende en herintreder Cees. Paul-Erik was zo verstandig om goed 
tussen de wielen te blijven, maar oponthoud door tegemoetkomende tractoren zorgden 
voor een onoverbrugbaar gat. Gelukkig is Piet daar om met wat duw- en trekwerk Cees 
en Gerhard toch nog enigszins binnen de tijdslimiet binnen te krijgen...! Boulevard was 
gesloten, dan maar naar 't Pleintje voor koele witbieren en donkere trappisten. 
 
 
Ritverslag 18 juni 2023 – 94 km (verslag Gerhard) 
Deelnemers: Corné Adriaansen, Jeroen Dronkers, Gerhard Horstink, Paul-Erik Vermeulen,  
Ludo van Vliet, Henk de Wolf en oud-Schelderijder Arjan Adriaansen. 
  
Het zijn de weken van de herintreders (leden en oud-leden) om het zo maar te noemen: 
nadat Arjan Adriaansen, Paul-Erik Vermeulen en Cees van Varik in de afgelopen weken al 
hun opwachting hadden gemaakt stond nu Henk de Wolf aan het vertrek. Misschien dat 
het iets koelere weer met wat frisse regendruppels hiertoe aanleiding had gegeven, of het 
feit dat het vaderdag was en je toch in ieder geval een deel van die dag met je fietsvrienden 
mag doorbrengen de doorslag had gegeven; we zullen het niet weten. De tocht naar 
Willemstad en terug, om het maar kort samen te vatten, ving aan in een goed te doen 
tempo en de recente aansporing om tijdig van kopbeurt te wisselen werd ook ingewilligd. 



Toch was het eerste, na vele weken, wat serieuzere regenbuitje in de vroege ochtend 
aanleiding om extra voorzichtig te zijn vanwege de mogelijk zeer gladde wegen. Met deze 
wetenschap in gedachten werd het een probleemloze rit, behalve dan een kleine 
oponthoud in Rucphen door kermis en koers(?) een omleiding tot gevolg had naar een 
doodlopende weg :). Op de Ouwerveldenweg na Nispen de gebruikelijke 
tempoversnellingen met Ludo, Jeroen en Corné in de voorste gelederen; daarna weer en 
groupe naar Hoogerheide waar we ten tweede male in korte tijd op het terras van Le Soleil 
belanden: donkere Grimbergen i.p.v. donkere Leffe is ook prima te doen, zeker met een 
stukje worst of kaas erbij! 
 
 
Ritverslag 25 juni 2023 – 94 km (verslag Gerhard) 
Deelnemers: Jeroen Dronkers, Wim van Duijn, Mark Heijmans, Gerhard Horstink, René de 
Nijs, Piet Verboven, Jos Verswijveren en Ludo van Vliet; Corné Adriaansen en Ad Goossens 
(de Speer van Rijsbergen) 
  
Alweer een warme zondag diende zich aan met middagtemperaturen tegen de dertig 
graden. Dus vroeg vertrekken en voor de middag thuis zijn is dan wel zo verstandig. 
Vandaag staat de Speer van Rijsbergen op het programma en twee Schelderijders 
waagden zich daaraan: Corné A in tenue van zijn voormalige werkgever met vertrek ín 
Rijsbergen en Ad die gewoon vanuit Hoogerheide deze toerrit heeft gereden en maar liefst 
160 km wist te voltooien; hij vertrok dan ook al om half zes 's ochtends. 
 
Acht Schelderijders hebben zomerrit Z15 gereden, een fraaie tocht richting Oudenbosch 
en Hoeven om dan via een zuidelijke lus langs Schijf, de Wildert, Hoek en weer terug tot 
de Wouwse Plantage huiswaarts te keren. Voor het eerst werd nu gedisciplineerd aan kop 
gereden, dat wil zeggen zo'n 5 tot maximaal 15 minuten links en datzelfde ook rechts, 
zodat de kopposities met de hele groep zeer regelmatig wisselden. Het gevolg was een 
gelijkmatig tempo en iedereen was tevreden over deze aanpak. Het enige oponthoud was 
een lekke band van ondergetekende op een moment dat we al bijna terug in Huijbergen 
waren. De inmiddels behoorlijk opgelopen temperatuur doet er dan niet echt goed aan, 
maar de verlossende bieren op het terras van Boulevard maakten alles weer goed! 
 

                 


